
Rudolf is mijn naam. 
Jarenlang heb ik een restaurant gehad. Ik begon als jonge knaap, net afgestudeerd, 
in een klein pandje. Dat groeide en ik kocht het huis ernaast en breidde uit. Niet één 
keer, maar twee keer. Mijn zaak was een voltreffer en zat dag na dag afgeladen vol. 
Ik nam een tweede kok in dienst, extra personeel, maar zowel ik als mijn vrouw slaag-
den er destijds niet in meer afstand te nemen van onze zaak. Achteraf bekeken ging 
dat ten koste van heel veel andere dingen. 
Wij leefden voor onze zaak. Hadden geen tijd om te genieten, geen tijd voor kinderen, 
geen tijd voor reizen. 
Op een moment werd mijn vrouw Helena ziek en kon ze het tempo niet meer aan.  
Eerst dacht ik, wat reorganisatie en dan red ik het wel alleen. Maar het geoliede wiel 
liep vierkant. 
Klanten klaagden, de tweede kok nam ontslag, personeel was ontevreden en op een 
bepaald moment zeg je stop !

....Het hoeft niet meer, ook al ging het jarenlang zeer goed. 

Ik ben naar de boekhouder gestapt en heb gevraagd naar mijn financiële situatie. Hij 
ontving mij met een grote glimlach. Hij had net uitstekend nieuws. 
Een vriend van hem, een projectontwikkelaar zocht een pand in onze buurt. Drie pan-
den en een braakliggend terrein erachter, waar de klanten konden parkeren, was meer 
dan waar iedere projectontwikkelaar van kon dromen. Ik verkocht mijn onroerend 
goed voor een aanzienlijk bedrag en kreeg een volledig plateau in de nieuwbouw ter 
beschikking. 

De zaak werd gesloten met een groot feest voor de vaste klanten. Er werd gelachen en 
gehuild, oude verhalen werden opgerakeld, oude klanten werden herinnerd, er werd 
getoast en gegeten, een avond om niet te vergeten. Adressen werden uitgewisseld en 
klaar is kees.
Daar stonden we dan, mijn vrouw en ik. Geen zaak meer, geen werk meer, geen huis, 
geen kinderen,.... alleen EEN ZAK BOMVOL GELD !!

Het was mijn vrouw die met de idee kwam te gaan reizen; verloren tijd inhalen. De 
plaatsen bezoeken waar klanten ons al die jaren over verteld hebben. We vertrokken 
voor een lange reis die pas zou eindigen wanneer ons nieuwe appartement  klaar zou 
zijn.


