
Pao achterna...

Ik heb altijd graag in China gewoond. Mijn ouders hadden een kruidenplantage. Ik 
genoot van de ruimte, van de weidse landschappen, de frisse lucht in de morgen en de 
geurige kruiden ‘s avonds. 

Pao was heel belangrijk voor mijn familie. Als hij langs kwam, was er altijd een enor-
me bedrijvigheid. Alles werd gepoetst, dagen vooraf al, werd alles in gereedheid 
gebracht. Hij was één van onze grootste klanten en dat  niet alleen, hij kwam uit het 
Westen wat toen voor ons onbereikbaar was. Hij bracht steeds ongewone spulletjes 
mee, cadeautjes, die hier totaal onbekend waren. 
Al vroeg wist ik dat Pao een oogje op me had, maar de idee mijn familie en vrienden 
achter te laten, nee .... ondenkbaar. Jaren heeft hij geduldig gewacht, cadeautjes ge-
bracht, geflirt. Van mijn ouders had hij de toestemming gekregen, maar ik wou thuis 
niet verlaten.... En hij wachtte... Dat was wel heel lief....

Mijn broer Ruan heeft de doorslag gegeven. Hij was onuitstaanbaar, agressief. Hij had 
foute vrienden, die hij mee naar huis bracht... Mijn ouders zagen niet wat er gebeurde, 
of lieten het gebeuren. Het was gewoon niet veilig voor mij, zeker niet wanneer ze een 
hele nacht hadden zitten drinken en roken.   Daardoor besliste ik uiteindelijk in te gaan 
op Pao’s aanzoek. Het was ontroerend.... Hij is zo een schat. 

Ik ben gevlucht voor mijn broer Ruan, maar hij besloot me achterna te komen. Dan nog 
wel via de hulp van Pao..... Hier laat hij zich mister Ru noemen. Ik blijf zo ver mogelijk 
uit zijn buurt.....
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