
Mijn leven met Marcus

Mijn ex-man Marcus kreeg alles op een zilveren schaaltje aangereikt. Studeren was 
niet zijn sterkste kant, hij zat liever in de bar om de hoek. Toen op een dag de bar 
dreigde gesloten te worden, blies Marcus, met de financiële steun van zijn oma Sori-
na, nieuw leven in het oord van verderf. Zijn ouders waren de wanhoop nabij, maar 
om het contact met hun zoon niet te verliezen, lieten ze betijen. Sorina zag het als een 
interressante investering en was blij dat haar kleinzoon de neus voor lucratieve zaken 
had geërfd.

Ik werkte als dienster in de bar. Ik was mooi en Marcus hield me aan bij de overname. 
Meer nog ik kreeg een opwaardering tot danseres. Ik genoot van de aandacht. Op 
vrijdagavond mocht ik boven op de toog dansen, om nieuwe klanten te lokken. Maar 
Marcus heeft een jaloers kantje en kort erna werden andere danseressen aangenomen 
en moest ik achter de toog blijven. Ik had er genoeg van, pakte mijn spullen bij elkaar 
en vertrok. 
Maar Marcus kon niet zonder mij, hij zocht me op en vroeg me ten huwelijk. Daaraan 
kon ik niet weerstaan. De bar werd al snel verboden terrein, maar ik werd zwanger en 
had andere dingen aan mijn hoofd.
Marcus bleef steeds vaker van huis weg. Ik stond alleen in voor de opvoeding van 
onze dochter Katherina, terwijl hij hele nachten feestte. De nachten dat hij ‘s nachts 
thuis kwam, werden geweldadig en ik wist dat de tijd daar was om te vertrekken. Dus 
ik ging...

Sally


