
Oh God, My name is Basil. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in the States, maar ben 
teruggekeerd naar mijn roots. Mijn moeder is hier eind jaren dertig met de boot vertrok-
ken naar Amerika, op zoek naar een beter leven. Ik hoorde haar mijn hele leven vertel-
len over haar leven in Belgium en haar boottocht op de red star lines. Toen ik Belgium 
bezocht, voelde ik me thuis komen. En de ontmoeting met Christopher heeft natuurlijk 
ook geholpen... Ik ben hier nooit meer weggegaan. 
Christopher needed me, so I had to stay...
	 Christopher is heel erg gesloten. HIj heeft het nu nog steeds heel moeilijk met zich 
te outen. Maar er is beterschap, nu hij de stap heeft gezet...
	 Ik ben al mijn hele leven kostuumontwerper voor het theatercircuit. Een fantas-
tische job ! hele mooie jaren... Christopher houdt ervan zich om te kleden en dan 
vooral in mijn vrouwelijke ontwerpen. Ik maak ze nu ook speciaal voor hem. Hij komt 
er nog steeds niet echt mee naar buiten, maar op speciale gelegenheden, wanneer de 
avondschemer de contrasten vervaagt, waagt hij zich in de openbaarheid. Hij loopt 
zo elegant op hoge hakken. Je zou dat moeten zien ! Hij kiest dan een jurk en ik mag 
dan zijn make-up verzorgen. Heerlijk !!!!!
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