Jaja, samen met mijn man heb ik de twee voorbije jaren de wereld rondgereisd. Het
was fantastisch. Een nieuwe wereld is voor ons opengegaan. Alsof ons leven van daar-
voor in het niets verdwijnt, slechts een vage herinnering is aan een ver verleden. Het
gewone leven weer opnemen was een hele taak. Gelukkig was er een overgangsperio-
de waarin we ons nieuwe interieur moesten kiezen. Dat hield ons bezig en gaf ons de
tijd om geleidelijk aan onze gedachten op orde te krijgen. Het is in deze periode dat
de idee rijpte om deze twee voorbije jaren op één of andere manier vast te leggen.
We hebben zoveel avonturen beleefd dat we besloten een kookboek aan ons avontuur
te knopen. Geen gewoon kookboek zoals er al zo veel zijn, maar eentje waarin onze
avonturen van de voorbije twee jaar vastgelegd zijn en waarvan de gerechten U met
verstomming zullen slaan. Dit project is momenteel in de maak. Heel spannend | Ik
hoop dat het een succes wordt !
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