
Mijn naam is Sam, kort voor Samuel.
Ik ben visser en heb mijn hele leven doorgebracht op  zee....

Op de woeste zee was ik het meest in mijn element. Daar voelde ik de strijd van het 
leven op de dood. 
Het kon me op zulke momenten ook niet schelen of ik een goede visvangst had. Het 
dijnen, het zwalpen, het overspoeld worden door hoge koude golven, het gevoel te 
leven ! 
Dat mis ik wel, nu ik oud ben.....

Een vrouw heb ik nooit gehad. Ik wil geen verantwoording afleggen. Ik wil thuis 
komen en rusten. Me klaarmaken voor een volgende dag op zee. 
De bar en de drank hebben me nooit aangesproken. Ik hield van de stilte, van de 
fluisterende winden, de verre weidse zichten en zeker niet van dronkemanspraat of 
aantastelijkheid van zoekende vrouwen. 

Op een dag stond de lichttoren te koop. Ik dacht toen, die is voor mij ! Hier kan ik 
mijn dagen slijten in afzondering. Ik zal genieten van de mistige nachten, wanneer de 
wolken mij omarmen en de wind voor me zingt....
Maar nu ik hier zit en met weemoed terugdenk aan de tijd op zee, vraag ik me vaak 
af of ik toen een verkeerde keuze heb gemaakt. Misschien had ik op een dag moeten 
uitvaren om nooit meer terug aan wal te komen...

Samuel Transala


