
Ik ben Christopher. Ik heb het heel mijn leven moeilijk gehad met wie ik ben. Het is alsof 
ik in het verkeerde lichaam ben geboren. Ik voelde me lomp en dik en wou eigenlijk 
liever een mooie vrouw zijn. Niets leuker dan mooie vrouwekleren en hoge hakken, 
maar in het dikke lompe lijf van me, is dat alleen maar carnavalesk. Vorig jaar hakte ik 
de knoop door. Ik besloot voor de transformatie te gaan. Ik heb al een tiental operaties 
ondergaan, maar de belangrijkste moet nog komen. Ik heb mijn neus laten corrigeren, 
mijn jukbeenderen deels laten verwijderen, mijn buikvet laten wegzuigen, mijn benen 
laten uitrekken en nu komt nog de kers op de taart. Een hormonenkuur waardoor ik een 
meer vrouwelijk uiterlijk zal krijgen, gevolgd door de ultieme onomkeerbare operatie.
Mijn vriend had het er eerst moeilijk mee. Ik denk dat hij vooral bang was dat er bij de 
operaties iets fout zou lopen. Ik ben ook niet meer van de jongsten... Maar nu hij mij 
ziet openbloeien,lijkt hij ook wel blij met deze transformatie. Het leven lacht me toe...
Ik ben herboren.
Christopher  transala


