
Hawk, zo word ik genoemd Aan mijn uiterlijk kan ik niets veranderen. Ik had ook liever 
twintig centimeter groter geweest, een rechte neus gehad en iets minder bolle ogen. 
Maar sommige dingen heeft men niet in de hand. De herkomst is daar één van....

Ik zat vroeger in de klas bij Mozes, keek enorm naar hem op. Hij had alles wat ik wou. 
Was groot, was stoer, gespierd en een ganse gorde meisjes achter hem. Raar genoeg 
was hij daar niet echt in geïnterresseerd. We waren vrienden, vooral omdat ik daar 
moeite voor deed. Mozes zegt nooit veel. Hij bekijkt alles van een afstand en moeit 
zich liever niet. Hij zegt dat hij van zijn eigen weet hoe explosief hij is en daarom beter 
overal buiten blijft...  Hij kwam vroeger goed van pas. Iedereen keek met ontzag naar 
hem. Als iemand lastig deed, zei ik dat mijn goede vriend Mozes niet content zou zijn 
en dan lieten ze mij met rust....

Ik ben op hele jonge leeftijd naar België overgebracht. Officieel is Ruan mijn vader. 
Ik woon nog steeds bij hem. Jaren geleden vond ik een brief in het Chinees. Ik spreek 
geen chinees, maar liet de brief vertalen door een oude man die het centrum woonde. 
De brief was een smeekbede van een jonge vrouw om mij, haar zoon, aan te nemen 
en in veiligheid te brengen. Haar man, mijn vader, was ooit Ruans’ beste vriend.  Mijn 
echte vader zou vermoord zijn door een soort Chinese maffia, omwille van een foutge-
lopen deal. Ik zou hun volgende slachtoffer worden en aangezien Ruan toch meeprofi-
teerde van de handel, kon hij deze smeekbede niet weigeren. 
Ruan weet niet dat ik die brief gelezen heb, laat staan dat ik hem liet vertalen. Hij zou 
razend zijn. Niet alleen omdat ik dit achter zijn rug deed, maar omdat het een onom-
stotelijk bewijs is van zijn illegale praktijken.

Op school had ik problemen met de lerares Nederlands, daarom ben ik uiteindelijk 
ook uit de school gezet. Ik ben nooit meer teruggekeerd naar school en begon meteen 
te werken voor Ruan. Ik doe de levering van de kruiden, 24 uur op 24.  Ik kom op 
plaatsen, waar jullie versteld van zouden zijn .... Jullie hebben geen idee wat hier in 
de directe omgeving allemaal bestaat !! Tjonge jonge. Maar daarover moet ik zwijgen. 
Ruan zegt dat als hij ooit hoort dat ik dingen prijs geef, dat ik meteen kan opstappen.... 

Haow Ka


