
Hi, Ik ben Bruce Cars. Ik ben Amerikaans burger. Mijn vrouw is van Belgische origine. 
Zij vertrok met de red star lines uit Europa in 1939, net voor het uitbreken van wereld-
oorlog II. Zij intrigeerde mij al,  nog voor ze voet aan wal had gezet in Amerika.

Het was puur toeval. Ik kwam eigenlijk nooit in de haven. Ik ben autobandenverkoper. 
Nee, nee, ondanks wat mijn naam laat uitschijnen verkocht ik geen autos, maar diago-
naal banden (Bias-Ply). De beste banden die je kon krijgen !
Ik was al een tijdje aan het zoeken naar een afnemer van gebruikte banden. Amerika-
nen vinden het maar wat normaal dat wanneer ze iets bij je kopen, ze ook hun afval bij 
je mogen achterlaten. Ik verkocht veel banden, dus de gebruikte banden stapelden zich 
op. Ik zocht naar afname van deze rotzooi en had het lumineuze idee om de kades van 
autobanden te voorzien. Ik kwam net buiten van vruchtbare onderhandelingen met de 
havenmeester. Hij zou de banden kopen voor een prikje, de havenarbeiders zouden 
de banden op de kade bevestigen en iedere bijkomende levering banden, zou aan een 
nog interresantere prijs worden geleverd.
Bij het verlaten van het maritieme kantoor, zag ik een groot schip de kade naderen. 
Bethina stond vooraan op de boeg, helemaal alleen, maar zo zelfzeker. Het intrigeerde 
mij. Ik bleef kijken. Ik wou weten met wie ze van boort ging. Tot mijn verbazing stapte 
ze alleen aan wal, droeg zelf haar bagage en liet zich alleen registreren.
Ik was op slag verliefd. Wat een vrouw ! wie durft het aan om helemaal alleen naar 
de andere kant van de wereld te reizen en een nieuw leven op te bouwen. Toen ze het 
immigratie -  office buiten kwam, stond ik haar op te wachten, stelde mezelf voor en 
bood haar een lift aan naar het centrum. De taxichauffeur maakte een grote omweg, 
zodat we tijd hadden om elkaar te leren kennen. Een hele opgave, aangezien zij geen 
engels sprak....
But hey!!! Look who married her ....
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