Eerst en vooral wil ik mijn dank betuigen aan den John, die altijd in mij geloofd
heeft.
lk ben misschien niet van de grootste, maar ik ben altijd enorm sterk geweest. Ze
zeggen van mij dat ik een tikkende tijdbom ben en ik weet ook van mijn eigen dat ik
gemakkelijk ontplof. Daarom heb ik ook nooit gedronken. Schweppes of als dat er niet
is een cola, maar meer komt er niet in. Ik zat vroeger dikwiils in de Solleil. Ge moogt
dat daar aan iedereen vragen, ze hebben mij nooit weten drinken.
lk denk dat Marcus, den eigenaar, daarom ook aan mij gevraagd heeft om buitenwip-
per te worden. lk heb dat jaren gedaan en heb veel gezien dat het daglicht niet mocht
zien.
En als Marcus zegt dat hij van niets weet, dan stel ik mij daar wel grote vraagtekens
bij |
Tot de grote razzia enkele jaren geleden, heb ik altijd gezwegen, maar toen ze mij in
den bak wilden draaien voor dingen waar ik niets mee te maken had, was het voor mij
genoeg.
De enige die nog in mij geloofde was den John. Hij heeft mij geholpen en dat zal ik
nooit vergeten.

lk weet ook dat ge niet alles zwart of wit moet zien, maar er zijn er toch die don-
kerder zijn dan anderen.

De Chinees is den donkerste van allemaal. Als die voorbij komt, hou ik mijn adem in.
En pas op, dat is een goede kameraad van Marcus, dus ge moet mij niets meer wijs-
maken.

Toen Katherina, Marcus zijn dochter begon aan te pappen met Haow , de loopjongen
van de Chinees, gingen er bij mij alarmbellen rinkelen. lk heb den John ingelicht... en
we hebben dat kunnen stoppen, gelukkig.

lk heb gedreigd met het bestaan van de zonnekes bekend te maken en Haow heeft zich
teruggetrokken.

De zonnekes zijn kleine pakjes die in de Solleil werden geleverd, voor de zéér
goeie klanten. Ik moet er geen tekeningske bij maken zeker van wat daar in zat | lk
heb bewijzen verzameld van wie dat binnenbracht en wie dat aan wie cadeau deed.
Die informatie ligt in een kluis opgeborgen. Als er met mij iets gebeurt, dan wordt die
kluis door de politie geopend. Ik heb mij goed ingedekt, ...John is ook van alles op de
hoogte. Hij is den enigste aan wie ik dat toevertrouwd heb.
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