
Mijn naam is Gaston De Meaurain. Ik ben geboren in januari 1908. Dat was nog een 
heel andere wereld als die van nu !
Toen ik een jaar of tien was, naar het einde van de oorlog toe, stortte een  Frans vlieg-
tuig neer in ons dorp. Wij verzorgden de piloot en hielden hem verborgen voor de 
vijand.
Begin jaren twintig  besloot ik de piloot in Frankrijk te bezoeken. Hij was een neef van 
René Caudron, de oprichter van het vliegtuigfabriek in Crotoy.  Uit dankbaarheid voor 
mijn hulp tijdens de oorlog, kreeg ik onderdak bij de familie. Ik kreeg een job in de fa-
briek, leerde René beter kennen en kreeg de kans om naar de vliegschool te gaan. Het 
was een fantastische tijd.  Piloten van over de hele wereld werden hier klaargestoomd 
als elitekorps van de vliegende vloot, en dan ik, als zoon van West-Vlaamse keuterboe-
ren daartussen.... 
Ik bleef in Crotoy werken voor René, tot hij in 1939 besloot zich terug te trekken uit de 
samenwerking caudron-Reunault. 
Wereldoorlog II brak uit. In Crotoy kwam alles tot stilstand. In het geheim sleutelde ik 
aan een eigen vliegtuig met stukken die achtergelaten waren op het oude terrein. Toen 
de oorlog ten einde was, was mijn vliegtuig klaar. Ik nam afscheid van René en vertrok 
met mijn eerste proefvlucht. Euforisch was ik. Niemand had gedacht dat ik die oude 
bak de lucht in zou krijgen!!!!
Mijn benzine raakte op boven Antwerpen, daar landde ik op een veld. Nog voor ik 
goed en wel tot stilstand was gekomen, stond daar Sorina. Zij sprak Roemeens, was 
gevlucht uit Transylvania. 
Op de vliegschool leerde ik een mondvol Roemeens. Dankzij een samenwerking tussen 
Frankrijk en Roemenië (in 1920 werde de CFRNA opgericht, Compagnie franco-rou-
maine de navigation aérienne). Toen kwamen  veel Roemenen naar de vliegschool voor 
een opleiding
De ontmoeting met Sorina bepaalde de rest van mijn leven. We richtten een transport-
bedrijfje op. Met mijn vliegtuig vloog ik heel Europa rond, tot in de meest afgelegen 
plaatsen. Het avontuur waar ik mijn hele leven van had gedroomd, werd dankzij de 
kracht van mijn vrouw realiteit.

Gaston De Meaurain


